Valedictorian speech Gymnasium Novum - Esther Welschen - 2023

Toen ik hier in 2017 op het Novum kwam, werd ik door m'n ouders direct naar
huiswerkbegeleiding gestuurd. Maar ik haalde prima cijfers, dus m’n klasgenootjes keken
me dan ook weleens gek aan dat ik naar huiswerkbegeleiding moest. In reactie daarop
vertelde ik wat ik daar altijd te horen kreeg:

Namelijk dat leren leren de grootste uitdaging zou zijn op de middelbare school en dat ik dat
daar onder de knie moest krijgen.

En ik als brugpieper geloofde dat natuurlijk. Dus ik ging braaf 3x per week naar HWB. En ja,
ik heb daar ook wel leren leren, maar toch heb ik me vooral afgelopen jaar steeds meer
gerealiseerd dat je op de middelbare school nog zoveel meer dingen leert dan de kennis die
je nodig hebt om je examens te halen.

Want was dat leren leren maar de grootste uitdaging geweest. Als dat zo was dan hadden
wij het Novum allemaal allang uitgespeeld.

Maar juist al die andere dingen die we hebben geleerd, hebben ons hier gebracht en ons de
mensen gemaakt die we nu zijn.

Zo hebben we leren relativeren, want waar stressten we in de brugklas nou eigenlijk om; die
10 woordjes Latijn die de volgende dag overhoord zouden worden, waren echt niet zo’n big
deal.

We hebben geleerd om prioriteiten te stellen, juist door soms de verkeerde prioriteiten te
hebben.

We hebben geleerd om te communiceren, kritisch na te denken en goede vragen te stellen.
We hebben geleerd om samen te werken.
We hebben geleerd om creatieve oplossingen te vinden en elkaar te helpen.

Al deze dingen hebben wij geleerd door les te krijgen van enthousiaste docenten die altijd
voor ons klaar stonden, maar ook door alle extra activiteiten die op het Novum mogelijk
waren. Bijvoorbeeld bij de debatclub, de toneelclub, de schaakclub, de sporttoernooien, de
novum bigband, de schoolkrant, de feestcommissie, gsa, heel novum bakt, leerlingenraad,
novumdagen, novumbanduren, maar ook gewoon het elke dag met elkaar zijn en van elkaar
leren heeft een grote bijdrage geleverd. En er waren nog zoveel meer activiteiten waarin we
leerden om onszelf te ontwikkelen.



Hiervoor neem ik jullie even mee door wat highlights van de afgelopen jaren.

Kunnen jullie je namelijk nog herinneren dat je hier als brugger in de introductieweek op
school kwam? Toen daar nog van die lange tafels stonden in plaats van de blauwe blokken
die nu steeds worden ingepikt door bruggers? En dat we toen hier de weg moesten leren
kennen door een speurtocht door de school te doen? En dat we elkaars lunch maakten en
onze eerste sportdag hier hadden in onze veel te grote witte gymshirts? En niet vergeten:
we sloten de week af met het bruggerfeest waarin elke klas in zijn eigen kleur kwam. Later in
het jaar stonden we allemaal hier op het podium om ons welbekende Franse toneelstuk op
te voeren.

Toen we naar de 2e klas gingen werden de klassen allemaal wat door elkaar gehusseld,
omdat een groot deel Cambridge ging doen en een ander deel voor Science+ had gekozen.

In de 3e klas veranderde er wel het een en het ander, aangezien we meerdere nieuwe
vakken kregen omdat we een profielkeuze moesten gaan maken en we met z'n allen elke
les achter onze net nieuwe Chromebooks verstopt zaten, tot grote frustratie van veel
docenten. Helaas kwam toen Corona waardoor we vanuit huis ineens verplicht de hele dag
achter onze Chromebooks moesten doorbrengen.

Gelukkig konden we in het begin van de bovenbouw nog wel even normale lessen volgen,
waardoor de meesten van ons nog een maatschappelijke stage hebben kunnen doen en we
allemaal een prachtige politieke partij hebben kunnen oprichten.

In de 5e klas werd het tijd om te beginnen aan ons PWS, wat natuurlijk leidde tot een hele
mooie presentatie avond eerder dit jaar. Ook mochten we vorig jaar met z'n allen naar Trojan
Wars, waar we de verhalen uit onze klassieke talen boeken in het echt konden zien
gebeuren.

Ondanks al deze prachtige herinneringen was het afgelopen jaar naar mijn mening wel het
meest bijzonder. Onze studiekeuze kwam ineens wel heel dichtbij, we maakten
examenfoto’s, en de maanden tot onze examens werden afgeteld. Maar gelukkig zat er als
ultiem hoogtepunt nog de Romereis tussen! En sommigen zijn zelfs nog op Snowcamp of
naar Athene geweest met school. En als afsluiting voor onze examens hebben we de school
natuurlijk nog even goed op zn kop gezet tijdens de stuntdag.

En laten we eens eerlijk zijn, als je zo terugdenkt aan dit soort momenten. We hebben met
z'n allen zoveel bijzondere herinneringen gemaakt en veel geleerd.

En daarvoor moet ik vooral alle medewerkers van het novum bedanken; dus admi bedankt,
directie bedankt, conciérges bedankt, icters bedankt, vrijwilligers bedankt, roostermakers
bedankt en natuurlijk alle docenten bedankt.

Want het Novum heeft ons zoveel meer gebracht dan de diploma’s die we vandaag
ondertekenen.

Het Novum heeft ons voorbereid. Voorbereid op het leven. En laat dat nou net het motto zijn
geweest dat wij in 2017 tijdens gym op onze borst droegen: ad vitam paramus. En we did it.



