
Het is 22 augustus 2017 en de eerste dag van mijn schooltijd hier op het Gymnasium
novum. 6 jaar geleden was deze school totaal nieuw voor mij. Na 8 jaar lang basisschool
met mijn tweelingzus gingen we beiden naar een andere school. Het was allemaal best
spannend, ik vroeg me af hoe het zou zijn en of ik nieuwe vrienden zou maken. Alles en
iedereen leek zo groot, maar al snel werd de school vertrouwd en voelde ik me thuis.

Iedereen heeft natuurlijk een andere ervaring gehad de afgelopen jaren, maar ik denk dat
we het er allemaal over eens zijn dat het novum een warme en veilige plek was waar
iedereen zichzelf kon zijn. Je merkt dat de leraren enthousiast zijn over hun vak en dit werkt
ook door op de leerlingen. Want wat hebben we veel geleerd de afgelopen jaren. Niet alleen
de grote hoeveelheid kennis over bijvoorbeeld de klassieke oudheid, maar ook
vaardigheden die we in de rest van ons leven goed kunnen gebruiken. Denk aan
samenwerken, presenteren en schrijven. We hebben ook geleerd om kritisch na te denken
en vragen te stellen. Soms zelfs vragen die de leraar in verwarring brachten, waardoor de
rest van het lesuur een soort klassendiscussie werd. De school biedt ook een hele hoop
mogelijkheden om je te verbreden en verdiepen, zoals een toneelclub, de novum big band,
de gsa, debatclub, feestcommissie, honours en nog veel meer. Genoeg om je nooit te
vervelen.

Laat ik kort de afgelopen 6 jaar langsgaan. Ze zijn zo ineens voorbij gevlogen, want elk jaar
verbaasde het me weer hoe snel het gaat. De bruggers werden steeds kleiner, maar
eigenlijk werden wij gewoon groter. Zoals je vandaag ziet hebben niet alleen wij een glow up
gekregen, maar ook de school. We hebben gezien hoe het agora, forum en het schoolplein
werden vernieuwd.

Voor mij begon het al iets meer dan 6 jaar geleden, namelijk toen ik naar de huygens klas
ging. Ik mocht een tijd lang elke week naar het novum om lesjes te volgen en aan projecten
te werken. De sfeer sprak mij zo aan dat ik hierna zeker wist dat ik naar het novum wilde.
De echte schooltijd begon met de introductieweek met als hoogtepunt het bruggerfeest. Ik
vond het ook fijn om leerlingmentoren te hebben om al je vragen te stellen en naar op te
kunnen kijken. Ik heb erg genoten van de klassenavonden op school en natuurlijk niet te
vergeten de opvoering van les trois petits cochons.
Toen de tweede aanbrak was het tijd om van de bruggertrap te komen. We zagen nieuwe
leerlingen binnenkomen en kregen er wat nieuwe vakken bij.
Een echte plottwist in de 3e en de 4e was natuurlijk de pandemie. In een klap niet meer naar
school en dat was voor iedereen een grote aanpassing. Het betekende voor ons 5 minuten
voor de les wakker worden, deelnemen aan de google meet en je dan rot schrikken als de
leraar vroeg om je camera aan te doen. Maar ook bleek al snel dat het eigenlijk best saai
was zonder je dagelijkse contact met elkaar op school. Het missen van de cambridge of
ardennen reis deed ook wel even pijn. Het voelt nu ondenkbaar om met mondkapjes door de
gangen te lopen en de pijlen op de vloer te volgen, maar het is slechts 2 jaar geleden.
Ondanks dit alles vind ik dat we ons er goed doorheen hebben geslagen en de docenten
hebben hun best gedaan om ons nog wat bij te brengen.
De bovenbouw was even schakelen. Want nu begonnen cijfers echt te tellen en je kreeg
tussenuren, elk vak een andere klas en novumbanden. Een aantal leerlingen waren na de
zomer ineens een kop groter.
Het laatste jaar ging gelijk goed van start met de Romereis, het was een hele speciale
ervaring en een prachtige stad. We kunnen voor de rest van ons leven zeggen dat we eens



meer dan 20 kerken op een dag hebben bezocht. Ik vond het erg gaaf om eindelijk in het
echt alle beelden, gebouwen en kunst te zien waar je al die jaren over hebt geleerd. En dit
zette een goede toon voor de rest van dit jaar. Het was onze beurt voor de examenfoto’s,
profielwerkstuk en de examenstunt. We hebben als cowboys en sheriffs de school goed op
zijn kop gezet denk ik. En nu zijn we hier en zijn we geslaagd. Iedereen mag ontzettend trots
zijn, want we hebben het gewoon gehaald zonder al die versoepelingen.

Het is nu 3 juli 2023. Het novum is na 6 jaar niet meer nieuw voor ons, en de tijd voor een
volgende nieuwe stap is aangebroken. We staan op het punt om te studeren, een tussenjaar
te nemen of iets anders. Ik heb een fijne tijd gehad en leuke vriendinnen en vrienden
gemaakt. Dezelfde vragen en zorgen als 6 jaar geleden dwalen nu door mijn hoofd, maar ik
heb er ook ontzettend veel zin in.

Ik wens iedereen hier een hele fijne studietijd of tussenjaar toe en ik kan niet wachten om te
zien wat voor fantastische dingen iedereen hier in de toekomst gaat doen.
Als laatste wil ik nog even alle medewerkers van deze school bedanken. De docenten, admi
medewerkers, conciërges, assistenten. Graag een applaus voor hen want zonder jullie
hadden wij hier niet gestaan. Bedankt voor het luisteren en geniet van de rest van de
uitreiking.


